Moderne slavernij

Officieel is de slavernij al lang geleden afgeschaft. Toch is die nog niet voorbij.
Vandaag leven er zelfs meer mensen in de één of andere vorm van slavernij, dan ooit
tevoren. De arme Pakistani’s die met de hand stenen bakken, horen daar ook bij.

Onder hen bevinden zich veel christenen. Zij behoren tot de allerarmsten in het land. Veel vaders van
de kinderen op de school in Satra die door Basics for Kids wordt gesteund, werken in deze
steenfabrieken. Ze maken lange dagen en doen hun werk onder de meest erbarmelijke en gevaarlijke
omstandigheden.

Deze keer willen we u daar kennis mee laten maken. Maar pas op. Dit is geen leuke ervaring.

Feestdag

Op 14 augustus 2024 werd is Pakistan 75 jaar onafhankelijkheid gevierd. Ook op ‘onze’ scholen was
het toen feest, want er is veel te vieren! Niet in het minst de erkenning van menselijke waardigheid en
de bevrijding van onderdrukking. De oprichter van de staat Pakistan, zei destijds: “Jullie zijn nu vrij om
naar tempels of moskeeén te gaan, of naar welke plek van eredienst dan ook.”

Toch hangt er een donkere wolk van zorg boven hen die in armoede leven.

Bij de onafhankelijkheid van de Britse overheersing, woonden er 33 miljoen mensen in Pakistan. Dit
aantal is sindsdien met 212 miljoen gestegen, tot 245 miljoen! De afgelopen 75 jaar kende het land
meestal een onstabiele regering, economische onzekerheid en sociale onrust. Op dit moment is de
armoede groter dan ooit. Volgens de Wereldbank leeft maar liefst veertig procent van de Pakistani’s
onder de armoedegrens. Dat zijn dus honderd miljoen mensen die gebrek hebben aan schoon water,
voedsel en medische zorg!

Kinderarbeid

Soms werken er hele gezinnen in de steenfabriek. In zulke gevallen helpen zelfs de kleintjes mee.
Van zonsopkomst tot laat in de middag maken zij stenen met de hand. Ze bakken die in ovens. In de
zomer wordt het overdag bijna ondragelijk heet. Voor elke steen krijgen ze ongeveer één roepie
betaald. Als volwassenen hard werken, bakken ze er duizend op een dag. Dat levert een inkomen op
van drie Euro per dag. Het is bijna onmenselijk zwaar slavenwerk voor een hongerloon.

Schulden

Gedurende het regenseizoen kunnen er geen stenen worden gebakken. Om zulke perioden zonder
werk en zonder inkomen toch te kunnen overleven, bieden de fabrieken de arbeiders een lening aan.
Als ze die accepteren, dan verbinden zij zich voor de rest van hun leven aan de fabriek. De schuld
kunnen ze namelijk naar alle waarschijnlijkheid nooit meer terugbetalen. Zo wordt het systeem een
wrede manier van slavernij, waaruit ontsnappen nagenoeg onmogelijk is.

Eén van zulke arbeiders vertelde: “lk zou hier graag weggaan, maar ik kan mijn schuld niet afbetalen.
Als ik dat wel zou kunnen, was ik meteen vertrokken.” Weggaan met een niet betaalde schuld, zou
een zware straf opleveren.

Zulke mensonwaardige omstandigheden zijn voor ons in Nederland nauwelijks voorstelbaar. Toch is
dit de ervaring van veel Pakistani’'s. Het is ook het leven van veel ouders van de kinderen, die met de
steun van de Basics for Kids Foundation naar school gaan.

Ouders motiveren

Soms is de nood thuis zo hoog, dat ouders hun kinderen van school halen, om mee te werken in de
steenfabriek. Zelfs al betaalt Basics for Kids hun schoolgeld. Naar school gaan, levert nu meteen
namelijk niets op. Elke Euro die het kind in de fabriek kan verdienen, helpt het gezin te overleven.
Wij zijn ervan overtuigd dat de schrijnende armoede van deze mensen, het best bestreden kan
worden door te voorzien in christelijk onderwijs voor de kinderen. Het motiveren van de ouders, is
daarbij een belangrijk en onmisbaar onderdeel!

Daarom is er nu een film in de maak, die kan worden vertoond op ouderavonden. Kinderen vertellen
daarin hun succesverhalen, over wat ze met de aanmoediging van hun ouders hebben bereikt door
verder te leren. De arme ouders moeten inzien dat het geven van onderwijs aan hun kinderen, een
onmisbare investering is in een betere toekomst. Ook al levert het nu direct nog niets op.



Christelijke minderheid

Op onze scholen is iedereen welkom. Toch richten we ons met name op de arme christelijke
gezinnen. Zij vormen veelal een gemarginaliseerde groep, die behoort tot de allerarmste in het hele
land. De christelijke identiteit van de scholen, willen we daarom pertinent helpen bewaken.

Voor de meesten van deze armen is het dagelijks bestaan puur een strijd om te overleven.

Binnen de meeste arme christelijke gezinnen is er weinig of geen controle over het aantal kinderen dat
wordt geboren. De kindersterfte is uitzonderlijk hoog. Twee jaar geleden was die zelfs 57%!

Een gemiddeld gezin heeft vijf kinderen. Dat betekent dat er zeven monden zijn om te voeden.
Voedsel is duur. De meeste gezinnen hebben slechts twee maaltijden per dag, bestaande uit rijst en
linzen. Fruit en groenten zijn voor hen luxe, gereserveerd voor bijzondere gelegenheden.

Schrijnend

Er is geen geld voor vakanties of verjaardagsfeestjes. Geen bankrekening of pensioenopbouw. Als het
dak lekt, kan het vaak niet fatsoenlijk worden gerepareerd. Elektriciteit wordt dikwijls afgesloten, omdat
de rekeningen niet kunnen worden betaald. Dat betekent dat er geen fan draait, om tijdens dagen met
temperaturen boven de veertig graden voor een beetje verkoeling te zorgen. Vaak is er geen schoon
water, geen uitgebreide gezonde maaltijd, noch medische zorg. Voor velen betekent dit simpelweg
een vroege dood.

De roepie daalde de laatste jaren enorm in waarde. De inflatie is huizenhoog. In Nederland klagen we
al, als die boven een paar procent dreigt te komen. In Pakistan was die in 2022 maar liefst 25%.

Meer dan geldgebrek

De slavernij mag dan zijn afgeschaft, toch leiden velen nog steeds een slavenbestaan.

Armoede is echter meer dan alleen geldgebrek. Het betekent honger, gebrek aan goede behuizing en
blootstelling aan ziekten. Armoede betekent dat kinderen niet naar school kunnen. Volgens de
Wereldbank is armoede dan ook een grotere bedreiging dan terrorisme.

Daarom betaalt Basics for Kids naast een groot deel van het salaris van het onderwijzend personeel,
ook de uniformen, schoenen, tassen en de schoolboeken voor de kinderen.

Dat kinderen niet naar school gaan vanwege geldgebrek, dat mag gewoon niet gebeuren. Kinderen
die niet leren lezen, schrijven en rekenen, hebben later geen kans op een baan met een redelijk
inkomen. Dat dit onderwijs wordt gegeven op scholen met een christelijke identiteit, vinden we bij
Basics for Kids van het allergrootste belang. Een mens leeft immers niet van brood alleen!

BKF geeft deze steun aan ‘onze’ scholen namens u. Daarvoor willen wij u opnieuw hartelijk bedanken.
We doen het samen en daarbij geldt dat alle beetjes helpen!

www. bfkf.nl
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